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Voorwoord van de hoofdleiding  
 

Liefste sloebers, springers, roodkappen, jimmers, simmers en ouders 

 

Wij zijn heel blij dat we jullie allemaal terug mogen verwelkomen in onze KSA. We 
proberen er opnieuw een fantastisch werkjaar van te maken met als afsluiter mega coole 
kampen in de zomer. 

‘Natuurlijk, Avontuurlijk’ is ons nieuwe jaarthema. Hiermee hopen we dan ook dat jullie 
geweldige avonturen zullen beleven in onze jeugdbeweging met achteraf de meest leuke 
en mooie herinneringen.  

Zoals gewoonlijk organiseren we ook dit jaar verschillende evenementen. Wij zouden 
erg verheugd zijn, jullie daar te kunnen zien. Zo hebben we onze 2de editie van Hasta La 
Pasta. Dit jaar gaat deze door op 4 november vanaf 18u in de refter van het College.  

 

We wensen iedereen een heel fijn werkjaar en veel leesplezier toe! 

 

 

Lieve KSA-groetjes en een dikke knuffel 

Lotte en Pauline 

Hoofdleiding 
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Wat is Trooper ookal weer?   
 

Trooper is een online platform waarop je shopt zoals je gewoon bent van op een andere 
shopsite, maar het enige verschil is dat wij hier ook iets aan hebben.  

Voor kleine of grote aankopen online kun je altijd kopen op Trooper. Zonder er één cent meer 
voor te betalen krijgen wij een percentje op het bedrag die jij koopt of een vast bedrag.   

Alles wat je op de site koopt onder onze vereniging zorgt voor een centje voor de ksa.  

 

En hoe doe je het? 
1. Ga naar www.trooper.be 
2. Typ “Ksa Roodkapjes Veurne” in bij de vereniging die je wilt steunen.  

 

1.                                                         2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je op de Trooperpagina van jouw vereniging zit kan je beginnen shoppen. Voor je je aankoop 
bevestigd toont de site hoeveel geld je aan je vereniging schenkt. Voor de rest wijst de site je de 
weg wel, zoals op andere sites moet je je ook inloggen of een account aanmaken voordat je iets 
koopt.  

 

 

 

 

Wij willen je alvast bedanken voor de aankopen die je al hebt gedaan en die je nog zult doen, veel 

shopplezier                       

 

 

 

 

http://www.trooper.be/
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In uniform naar de ksa! 
 

Een echte KSA’er komt naar elke activiteit met z’n uniform aan zodat iedereen al van héél erg ver 
zou kunnen zien dat we allemaal deel uitmaken van dezelfde supertoffe groep. Zo verliezen de 
leidsters jullie zeker nooit uit het oog en zo ben je ook volledig verzekerd. Vergeet dus zeker je 
sjaaltje en/of hemd niet wanneer je naar een activiteit komt! 

Maar ben je zo heel stiekem al vergeten hoe dat uniform er ook weer uit zag of ben je gewoon 
spiksplinternieuw in de KSA en zou je nu eindelijk eens willen weten wat je nu precies moet 
aandoen, dan vind je hieronder een beknopt overzichtje: 

 

 

SJAALTJE (€3): 

• voor Sloebers, Springers en Roodkappen verplicht 

• voor Jim en Sim verplicht als ze geen hemd dragen 

• voor leiding is het rood-blauwe sjaaltje verplicht! 

 

 

 

HEMD: 

Vanaf de Jim kan je je een donkerblauw hemd aanschaffen! 

Voor aankoop uniform: gelieve contact op te nemen met Rita De Hollander, Pannestraat 21, 
058/314949  

Kledingtip van Jani Kazaltzis: een KSA-uniform komt pas echt ten volle uit wanneer je dit 
combineert met speelkledij of kleren die vuil mogen worden. 

Mama’s en papa’s wees gewaarschuwd. Ben je na het lezen van dit alles nog niet tevreden met je 
KSA-outfit, dan kun je je collectie KSA-kledij altijd uitbreiden met T-shirts, truien, kookschorten, 
mutsen… ook talloze accessoires zoals balpennen, mappen, brooddozen en petten van KSA 
liggen steeds klaar!  

 

 

 

EXTRA:  

We hebben vanaf dit jaar nog een nieuw item in onze KSA-kleerkast!  

Een super-de-luxe stevige pet met ons eigen ksa logo van Ksa Roodkapjes Veurne erop, zodat 
mensen op straat niet alleen zien dat je van de ksa bent maar ook van ksa rooskapjes.   

De perfecte outfit is nog meer compleet als je je hemd, sjaaltje en pet aanhebt, toch?  
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Maak kennis met de nieuwe leiding!  
Dit is Janelle, ze zal dit jaar bij de Springers staan als leiding en zit op 
school in het Atheneum, dit zijn een paar toffe weetjes over haar:                                                                                                        

Favoriete KSA-herinnering: Aan het kampvuurliedjes zingen met mijn 
vriendinnetjes  

Leukste kampmoment: harde pleinspelen met de leiding  

Lekkerste eten van Rita: De ovenschotel       

Leukste tak als gastje: de sim  

Mijn grootste KSA-droom: Ik zou graag met de KSA eens op 
buitenlandskamp gaan 

Hier mag je me voor wakker maken: Rita haar pudding met speculoos koekjes  

Dit vind ik verschrikkelijk: De laatste op kamp dag moet je in de sim tenten afbreken, dat 

betekend dat het kamp gedaan is ☹  

Hier zie ik mezelf binnen 10 jaar: Binnen 10 jaar wil ik graag op een wereldreis vertrekken. 

Dit is de reden waarom ik leidster wilde worden: Omdat KSA super leukkk is en zo kan ik 
nog lang in de KSA blijven. 

 

 

De volgende is Marieke (beter bekend als Markie), zij begint bij de sloebers 

die ze zelf de coolste tak vindt!                                                                              

School: College Veurne  

Favoriete KSA-herinnering: Zeker weten JOEPIE!! De groepssfeer was echt 

TOP en we hebben zoveel zotte avonturen meegemaakt. Het waren echt vier 

dagen om nooit te vergeten!!! 

Leukste kampmoment: Gohhh ik heb er zoveel! De tentmomentjes, de 

zotte karaoke- en danssessies tijdens de afwas, de lachbuien tot we bijna van 

tafel vielen, …  

Lekkerste eten van Rita: WAP of ovenschotel!! Kan echt niet kiezennn  

Leukste tak als gastje: de SIM!!! LOVE SIM  

Mijn grootste KSA-droom: Een ZOT buitenlands kamp met alle gastjes en leiding :)) 

Hier mag je me voor wakker maken: om te gaan shoppen!! of voor een tentmoment 

Dit vind ik verschrikkelijk: mensen die constant zagennn: (((& augurken  

Hier zie ik mezelf binnen 10 jaar: Moeilijke vraag! Ik hoop gewoon dat ik en iedereen om mee 

heen gelukkig en gezond is, en voor de rest laat ik het allemaal op me afkomen!  

Dit is de reden waarom ik leidster wilde worden: Ik heb zelf 10 FANTASTISCHE jaren gehad 

als gastje in de KSA, nu wil ik hetzelfde ook aan mijn gastjes geven! 

PS: dit is ook de zus van leiding Pauline!  
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Briseis staat voor de roodkapjes dit jaar en geeft ons al een 

paar weetjes mee  

School: College Veurne  

Favoriete KSA-herinnering: Simweekend!! We waren toen 
allemaal verstopt in een kamer om een kussengevecht te doen, 
toen de leiding was gaan slapen:)  

Leukste kampmoment: Tentmomenten!! Altijd supertof om 
alle leuke verhaaltjes van de anderen te horen.   

Lekkerste eten van Rita: ovenschoootteelllll!! 

Leukste tak als gastje: <3 Sim 

Mijn grootste KSA-droom: Eens met de oudere takken (JIM en SIM) op kamp gaan in het 
buitenland. 

Hier mag je me voor wakker maken: nachtspel! Ik vind dit super spannend om te weten wat 
er gaat gebeuren. Wel altijd mega eng!!  

Dit vind ik verschrikkelijk: Muggen  

Hier zie ik mezelf binnen 10 jaar: misschien nog af en toe eens langskomen om te helpen. 
Anders zou ik later graag een groot huis willen dat op een kasteel lijkt. Zodat ik daar als een 
prinsesje kan rondlopen. 

Dit is de reden waarom ik leidster wilde worden: ik vond het een supertoffe tijd als gastje en 
vond het zeer jammer dat dat tot een einde kwam. Dus besloot ik om leidster te worden. Ook 
omdat het mij een leuke ervaring leek. 

 

 

Julie geeft dit jaar leiding aan de sloebers, ze zit ook in het college en 
geeft een paar weetjes mee: 

Favoriete ksa herinnering: alle tentmomenten uit de sim of het harde 
plein spelen in alle taken Leukste kampmoment: elk boer en zwijn 
spel 

Lekkerste eten van Rita: ovenschotel, dit is het lekkerste ooiitt!!! 

Leukste tak als gastje: sim  

Grootste ksa droom: om met heel de ksa boer en zwijn te spelen  

Hiervoor mag je me wakker maken: Rita haar eten!!!  

Dit vind ik verschrikkelijk: regen tijdens dagtocht pfffff 

Hier zie ik mezelf binnen 10 jaar: liefst als juffrouw van een van jullie, jullie zijn de beste!!  

Dit is de reden waarom ik leidster wilde worden: om eerlijk te zijn, niemand wil de ksa toch 
verlaten? Ksa is voor het leven!!! 

 

 



8 
 

Maare zal voor de sloebers staan en zit ook in het College op school 

haar favoriete KSA-herinnering is JOEPIE: Het toekomen op de markt 

van de eindbestemming van JOEPIE, was een zalig gevoel na 4 dagen 

wandelen ;)) 

Leukste kampmoment: Veel te veel leuke kampmomenten: het 24-uur 

spel, de vele tentmomenten ’s avonds, de zangsessies aan de afwas, de 

angstaanjagende nachtspelen, de vele lachbuien, … Help ik kan niet kie-

zen!!! 

Lekkerste eten van Rita: Natuurlijk de ovenschotel :))  

Leukste tak als gastje: ❤ SIM: In tenten slapen is supergezellig al was 

het altijd wat sukkelen met het opzetten ervan :)). 

Mijn grootste KSA-droom: Met de KSA op buitenlandse reis gaan lijkt me echt cool. 

Hier mag je me voor wakker maken: Lekker griezelen voor een nachtspel, dat vind ik super-

leuk en ook een beetje eng. 

Dit vind ik verschrikkelijk: Ik lust heel veel, maar witloof is echt niet mijn ding. 

Hier zie ik mezelf binnen 10 jaar: Het klinkt misschien cliche : gelukkig en gezond. 

Dit is de reden waarom ik leidster wilde worden: Ik ben graag bezig met kindjes en ik kijk er-

naar uit om toffe activiteiten voor hen te maken! 

 

 

Leyla start ook dit jaar als leiding en begint bij de springers ze zit 
op school in het Annuntiata en haar favoriete ksa herinnering is 
spelletjes spelen met je vriendinnen.  

Leukste kampmoment: de avonden:) 

Leukste tak als gastje: sim 

Lekkerste eten van rita: ovenschotel 

Hier mag je me voor wakker maken: eten en knuffels 

Dit vind ik verschrikkelijk: wanneer mensen slecht praten over 
anderen maar het dan zelf doen 

Hier zie ik mezelf in 10 jaar: ik zou graag tegen dan een mooie job 
hebben en een gezond gezin 

Dit zou ik willen verwezenlijken: een tof jaar hebben met de kinderen 

Hierdoor wil ik leiding worden: om kindjes een toffe namiddag te bezorgen en nieuwe 

vriendjes te krijgen       
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Als laatste nieuwe leiding hebben we Tine Van Ryckeghem (de zus van 
leiding Hanne) 

Tine staat dit jaar voor de roodkappen                                                                                                                

School: de Maricolen in Brugge  

Favoriete KSA-herinnering: samen met de sim ons liedje zingen 

Leukste kampmoment: 24u spel 

Lekkerste eten van Rita: de macaroni 

Leukste tak als gastje: de sim 

Mijn grootste KSA-droom: een buitenlandse reis maken met de KSA 

Hier mag je me voor wakker maken: karaoke 

Dit vind ik verschrikkelijk: groene soep 

Hier zie ik mezelf binnen 10 jaar: beroemd 

Dit is de reden waarom ik leidster wilde worden: Om nog veel toffe herinneringen te kunnen 
maken met jullie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Hoe was het op klein kamp?    
Laure (Sloeber)  
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Hoe was het op groot kamp?  
Bree, Opitter van 20 augustus tot 28 augustus  

Sim door Nora  

Zondag vertrokken we samen met de Sim naar Opitter. Na een lange treinrit waren we 
er eindelijk en was het tijd om de tenten op zetten, dat koste ons letterlijk bloed zweet 
en tranen. Een van de hoogtepunten op kamp was 24 uur spel! We speelden spelletjes 
tot de zon op kwam. Maar dan na een lange nacht, moesten we rond 7 uur op 
overlevingstocht. Zonder slaap en enkel met een pot ravioli vertrokken we naar Maaseik. 
(Shout out naar Leyla die dat tussen haar boterhammen deed).  

Toen we in Maaseik waren veranderden wij van sim naar zwerver! We konden nergens 
wakker blijven en sliepen letterlijk op straat en vroegen om brood. Achteraf heel grappig 
op moment zelf niet! Ook Sim-avond in thema horror was helemaal geslaagd! Dagtocht 
was Fun buiten dat we aangereden werden door wielertoeristen (IK WEET GENOEG) en 
groepjes liften en de weg kwijtraakten.  

Ons suuupeer leuke lamp werd afgesloten door een gezellig kampvuur. Bedankt aan de 
leiding want dat hebben jullie gedaan en aan Rita en co!! Dit waren mijn dankbare 
woorden.  

 

Door Hanne T. en Syrah: Jim kamp 2023. Wie was nu eigenlijk De Mol??  
En wij maar zoeken en zoeken... We zochten overal:  
 
We zochten op tweedaagse, dat was superleuk, maar wel zwaar, pff amai onze voeten 
(de één al wat meer blaren dan de ander).  
Onze slaapplek was fantastisch, bij hele lieve mensen en er was zelfs een zwembad en 
lekkere pizza! Na de tweedaagse hadden we die verwenavond wel echt verdiend! 
We zochten de mol op jim avond... hoewel dat helemaal in Barbie-stijl was, een toffe én 
drukke avond voor ons.  
We zochten op vuil spel... geen mol te vinden, maar wat was dat een varkensstal... maar 

de erwten waren top 😉  
Ook op Sim avond was het heel plezant… maar wel een beetje eng!  
Doordat de pasta foodtruck kwam moesten we Rita haar lekkere macaroni missen.  
We speelden één tegen allen ... maar plots veranderde dat spel in ... allen tegen de regen 
(PS: het regende binnen!)  
Ook de laatste avond was een groot succes, mooie acts, gezellig samenzitten én een groot 
kampvuur.  
Die mol die hebben we uiteindelijk wel gevonden JOEPIEE!!  
Dank je wel Zoë, Anna-Fleur en Madeline x  
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Eleonore en Emilia (Roodkap)  

Nog vlug een knuffel aan mama en papa en dan snel de trein op stappen, zo begon ons 
groot avontuur.  

Toen we zijn aangekomen op de kampplaats werden we verwelkomt met lekker eten 
van Rita en haar kookploeg.  

De hele week hebben we leuke activiteiten gedaan. Zo hadden we dagtocht, vuil spel……  

Natuurlijk blijft dagtocht lastig met het wandelen maar met een leuke groep en vrolijke 
muziek lijkt het maar enkele kilometers ver.  En stonken we bij vuil spel uren in de wind.  

Het is niet voor niets KSA. 

Tijdens de warme dagen hielden waterspelletjes ons koel.  

We sloten het kamp zoals altijd af met een groot kampvuur. Maar dat betekende ook dat 

school weer in zicht was        

We kijken met z’n allen uit naar het volgende kamp  

Dank u wel aan de kokjes en de pastabar voor het lekkere eten. En voor alle leidsters die 
dag op dag voor ons klaarstonden.  
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Hasta la pasta 

  
We stellen met veel trots onze tweede editie van “Hasta La 
Pasta” voor. Vorig jaar was een succesvolle editie en daarvoor 
willen we jullie allemaal bedanken. Want zonder jullie massale 
aanwezigheid was er geen succes.  

Dit jaar organiseren we 
opnieuw een pasta avond 
op zaterdag 4 november. 
Iedereen is welkom, oma’s 
en opa’s, meters en peters, 
mama’s en papa’s en 
natuurlijk onze kindjes!!  

Zoals vorig jaar worden 
jullie vanaf 18u verwacht in 
de refter van het College in 
Veurne.  
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Een dag in het leven van leidster Pauline (pollepel) op 
groot kamp  
 

07u00: ring riiiing daar gaat de wekker! Ik draai me snel nog eens om, maar na 5 minuutjes 

wordt het wel echt tijd om uit dat stapelbed te springen. 

07u05: Ik wandel over het terrein naar het toilet en kom zoals gewoonlijk de meest wakkere 

leidster tegen: leidster Hanne (hoe kan het ook anders        ) 

07u10: Na een korte douche, trek ik mijn volledige ksa-outfit aan: hemd, trui, rokje, sjaaltje en 

fluitje! (Owja ook mijn super cooole Colruyt kousen en m’n splinternieuwe ksa pet!!). Ik maak 

mijn rugzak klaar want vandaag gaan we op dagtocht, maar ssshttt… de springers en roodkap-

pen weten dit nog niet… 

07u40: De muziek box gaat aan en de potten en pannen worden bovengehaald. Met ‘get up’ en 

de schelle metalen klank van die potten worden mijn liefste gastjes wakker gemaakt. Ze zijn met-

een dolenthousiast (alle  de meeste toch) en lopen naar buiten. We schudden onze armen en be-

nen los zodat we helemaal ready fready zijn voor de o zo leuke dag! 

08u00: Na het ochtendtoneel, komen de roodkappen en springers erachter dat we vertrekken op 

dagtocht! Ze zijn zoals gewoonlijk dolenthousiast en kunnen niet wachten om die stapschoenen 

aan te trekken. Natuurlijk moeten ze hun tanden poetsen en haren kammen. Vandaag is het dot-

jes donderdag en iedereen ging dus langs bij het kapsalon van de leidsters (de ene leidster kon 

dit beter dan de andere       ) Shoutout naar leidster Elien die heeeel mooi & snel vele dotjes kan 

maken. 

8u30: Na het zingen voor de kokjes, gaan we aan tafel zitten. We eten allemaal heel wat boter-

hammen met choco, want dat smaakt toch altijd beter op kamp dan thuis!  

9u15: Ik smeer mijn boterhammen voor deze middag, en krijg ook nog 2 sapjes en een koek van 

Rita! Hierna beginnen we aan de gezellige afwas met muziek! 

10u00: Na een korte rugzak-check bij de gastjes, vertrekken we op dagtocht. Met een opgeladen 

muziek box zingen we erg luid en stappen goed door op de beat van de muziek. Ik ben even de 

tel kwijt hoe vaak we ‘erop of eronder’ hebben gezongen…  

10u30-15u30: We wandelen door het bos, over een lange brug, … en komen ook hier en daar 

onze simmers tegen. Zij geven het volgende stuk route aan de roodkappen en springers nadat ze 

een opdrachtje hebben uitgevoerd. Bedankt liefste simmers voor de meegaa leuke dagtocht!!! 

16u00: We arriveren op onze eindbestemming: Aquadroom in Maaseik. Ik kleed me vliegensvlug 

om en loop het zwembad in. Ik ben wel 10 keer in de buizen geweest en 100 keer in die wildwa-
terbaan. Het buitenzwembad was ook heel leuk, maar het was vooral heel plezant om zoveel en-

thousiaste gastjes te zien. 

16u15: In het zwembad kom ik plots de jimmers tegen, die net terug zijn van tweedaagse. Ze 

vertellen met plezier hun verhalen van de afgelopen 2 dagen. De een had al wat meer blaren dan 

de ander, maar de groepssfeer zat er wel dik in! Wat is dat fijn om te horen! 

18u00: We rennen naar onze bus (we waren iets te lang in het zwembad gebleven… oepssss). 

OEFFF we hebben hem net gehaald. Ik (en de andere leidsters) doen een korte powernap op de 

bus want het belooft nog een drukke avond te worden! 
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18u30: Nadat we net zijn aangekomen op het kamphuis, rijdt al snel een zwarte auto op. De 

gastjes weten niet goed wat het is… maar als ze goed kijken zien ze dat het de SUPER DELUXE 

PASTABAR is. Iedereen was heel gelukkig! Ik mocht a  volonte  pasta halen (ik kon wel niet zo 

goed kiezen want het zag er allemaal zo lekker uit!!!) 

20u00: We maken er nog een rustige avond van en maken we wat bandjes om tot rust te komen. 

De rood-blauwe touwtjes waren het populairst (hoe zou dat toch komen?) 

20u30: Het is bedtijd voor de springers en roodkappen. Ik lees nog een verhaaltje voor maar 

hierna is het echt tijd om te gaan slapen. Het licht wordt uitgedaan en ze kunnen beginnen dro-

men over deze hele leuke maar drukke dag! 

22u00: Nadat alle kindjes slapen, beginnen we aan onze vergadering. Tussen de vergadering 

door komen onze lieve kokjes het vijfde maal brengen: het zijn scampi’s! JAMIEEE!!!  

23u30: We nemen kussens & dekens, en gaan met de leiding onder de sterren liggen. We praten 

bij over deze supertoffe dag en kunnen niet stoppen met lachen over sommige funny momenten! 

00u30: We maken ons klaar voor het nachtspel van de sim. We doen zwarte capes aan en verza-

melen aan het bos… spannenddd 

01u00: De bange simmers komen aangewandeld en schrikken zich een ongelukkig van leidster 

Julia in een trouwkleed. Wat een moment was dat! 

02u30: Na een heeeele drukke dag is het tijd om in mijn bedje te kruipen zodat we morgen terug 

fit zijn om weer zo’n fijne dag te hebben!  

 

 

XXX 

Leidster Pauline (pollepel, pollert of pollie mag ook        ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze bedank ik graag nog eens iedereen die dit kamp zo memorabel heeft gemaakt! We waren 

samen met onze liefste gastjes, tofste leiding en grappigste kokjes zo’n hechte KSA-familie. Ook 

bedank ik graag de ouders voor het vele vertrouwen in onze jeugdbeweging! Wij, als leiding mis-

sen het kamp nu al en hopen dat we jullie allemaal terug mogen verwelkomen voor het zomer-

kamp in 2024!  
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Kruiswoordraadseltje  
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Kleuren maarrrr 
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